
 

 

Mogelijkheden voor een kerkelijke uitvaart 
In de voorbereiding van de uitvaartplechtigheid brengt de 
voorganger een bezoek aan de nabestaanden om samen de uitvaart 
voor te bereiden. Kerkelijke uitvaarten kunnen overal plaatsvinden: 
in kerkgebouwen, de aula van een uitvaartcentrum, een buurthuis, 
een horecagelegenheid, soms zelfs thuis.  
In alle gevallen overlegt de voorganger met u over de opzet en 
inhoud van de dienst of de plechtigheid. Bij alle elementen kunt u 
zelf inbreng hebben. Er is ruimte voor anderen die iets naar voren 
willen brengen: een PowerPointpresentatie, een gedicht, een 
levensschets, muziek, aansteken van kaarsen, een koor, etc. 
Een kerkelijke uitvaart is een dienst, waarin vanuit het christelijk 
geloof en door middel van kerkelijke gebruiken recht wordt gedaan 
aan het leven van de overledene. Er wordt uit de Bijbel gelezen en 
gebeden. Ook is er ruimte voor muziek, die door uzelf aangeleverd 
wordt, of zang met orgel of piano, indien beschikbaar. 
Ieder die de wens heeft om de kerk te betrekken bij het afscheid is 
welkom. 
 
Uitvaartteam 
De Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal heeft een uitvaartteam 
dat bestaat uit een predikant, een kerkelijk werker, en drie kerkelijke 
uitvaartleiders. 
 
Gebruik kerkgebouw 
Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard.  
Koster: Annie Stoffels 06-16059501 
 
Kosten 
Voor een uitvaartdienst worden kosten in rekening gebracht. Dit is 
een vast bedrag, waarbij rekening wordt gehouden met uw jaarlijkse 
kerkelijke bijdrage (van de laatste drie jaar).  

Hoe vraagt u een kerkelijke uitvaart aan? 
Neem na overlijden zo snel mogelijk contact op met ds. Jolien 
Leeffers (06-27550194) en maak uw wensen en vragen kenbaar. 
In overleg wordt gekeken naar een mogelijke datum van de uitvaart. 
Voor de beschikbaarheid van het kerkgebouw kan de 
uitvaartondernemer contact opnemen met de koster. 
 
Ruimte voor uw gegevens: 

 
Welke gezangen wilt u graag in de afscheidsdienst hebben? 
 
 
 
 
 
 
Welke (Bijbel)teksten wilt u graag in de dienst hebben? 
 
 
 
 
 
 
Welke muziek wilt u graag afgespeeld hebben? 
 
 
 
 
 

Naam: 
Geboorteplaats en -datum: 
Adres: 
 

Titels en evt. lied nummers: 
 

Tekst/gedicht: 

Titels met zanger/groep/orkest: 
 



 

 

Orde van dienst (voorbeeld) 
Muziek voor de dienst (orgelspel/ander instrument/CD) 
Binnendragen van overledene (muziek) 
Welkom, bemoediging en groet (door voorganger) 
Ontsteken van kaarsen (door nabestaanden) 
Gebed 
Lied of muziek 
In memoriam - woorden van herinnering (door nabestaanden) 
Lied of muziek 
Lezing uit de Bijbel 
Woorden van bemoediging (door voorganger) 
Lied of muziek 
Tekst of gedicht 
Gebed 
Slotlied 
Zegen 
Dankwoord (door nabestaanden) 
Uitdragen van overledene (muziek) 
 

 
 

 
Gedenken 
Als kerkelijke gemeente willen we de overledene graag tijdens een 
kerkdienst gedenken. Voorafgaand aan de gebeden wordt een In 
Memoriam voorgelezen. Daarna wordt een steen met de naam van 
de overledene op de gedachtenistafel neergelegd. 
Tijdens de gedachteniszondag (eind november) worden alle 
overledenen van het afgelopen jaar nogmaals herdacht. Bij het 
noemen van de naam van elk van hen wordt een kaars aangestoken. 
De nabestaanden ontvangen voor deze dienst een uitnodiging. 

Wensen rondom de uitvaart 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid 
Het is moedig en moeilijk om met geliefden of vrienden te spreken 

over het sterven. Het is goed om erbij stil te staan en samen de 
mooie en de moeilijke dingen in het leven te delen. 

 
Tijdens een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene 

verbonden met de Naam van God.  
We vertrouwen op Gods kracht en aanwezigheid op dat moment. 

Het is goed om van tevoren al over praktische zaken rond een 
uitvaart te hebben nagedacht. De zaken die te maken hebben met 
een kerkelijke uitvaart kunnen in deze folder genoteerd worden. 

 
U mag hierover altijd contact opnemen. 

Gods zegen en nabijheid toegewenst. 
ds. Jolien Leeffers 

Eigen wensen (m.b.t. rituelen, bloemen, kleuren, familietradities): 
 
 


